
 

Onverschrokken Hans.         Sprookje. 
 
 
 
 

 
 
 

              Auteur:  Erna de Wilde. 
 
 
 
 



Thema:  Sprookje. 
Groep:  5 en 6 
Spelers: 11 spelers en 1 verteller. 
Speelduur: 10 minuten. 
 
 
 
Inhoud: 
De vader en moeder van Hans zijn heel erg arm. 
De 9 jarige Hans gaat weg om te werken en wil pas terug komen als hij geld 
heeft verdiend. Onderweg komt hij boeven op het spoor.  
Agenten vangen de boeven en Hans krijgt een beloning. 
 
Decor: 
Links en rechts op het podium een tafeltje met 3 krukken of stoelen. Helemaal 
achter op podium toneel een rotsblok. (liggende stoel met deken erover) 
 
Attributen: 
2 tafeltjes, 6 krukken. 
2 tafelkleedjes. 
Rotsblok. 
Zakje met dukaten.  
3  zakken of kussenslopen. 
Heel veel bestek, zilveren kandelaars etc. 
Schriftje met potlood. 
Babypop in doek gewikkeld. 
Glas water 2x 
Kom met beetje soep en lepel. 
Poster met: Gezocht….. en plakband. 
3 handboeien. 
Kruiwagen. 
5 bundels openhaardhout. 
2 papieren zakken met wat brood en aardappelen. 
Microfoon.                            1 



 
Spelers en kledingssuggesties. 
Hans:   Iets te kleine broek en gebreide trui. 
Vader:  Opgerolde pantalon.  Pet. 
Moeder:   lange rok, schort. 
Alie:    lange rok schort.  Haarband van theedoek. 
3 Boeven:    Zwarte trainingsbroeken, T‐shirts met daarover lange zwarte truien 

die later uit gaat. Zwarte driehoeken voor gezicht knopen, zwarte 
mutsen.  

4 Agenten:  Zwart of blauw trainingspakken met op de rug  ‘politie’ plakken of 
naaien. Je kunt  natuurlijk ook politiepakken nemen.  Politiepetten.    

Verteller:  Je kunt de verteller  verkleden. Gebruik een microfoon. 

 
Aanwijzingen: 
Tijdens het vertellen vinden alle handelingen plaats. De dialogen komen 
daarna. Is het podium klein laat de spelers dan wat heen en weer gaan voor ze 
op of af gaan. Bij een groot toneel is dat niet nodig.  
Het linker tafeltje is voor Hans en de politie, het rechter tafeltje voor de vrouw 
en de boeven. (kan ook andersom) 
De baby kan ook in een ouderwetse kinderwagen liggen.  
Maak geluid van rennende mensen voor de boeven opkomen.  
De verteller moet rustig, duidelijk en luid vertellen. 

 
 
 
 
 
Toneel: 
(Terwijl de verteller vertelt, komen Hans met schriftje en een potlood en moeder met baby   
op. Hans gaat rekenen en moeder helpt hem zachtjes. Halverwege het verhaal komt vader 
met kruiwagen (2 bundels hout) met een grote boog het toneel op naar de tafel. Hans loopt 
hem tegemoet. Vader schudt zijn hoofd pakt een zak en geeft die aan Hans. Hans haalt er het 
stuk brood en een paar aardappels uit. Vader gaat zitten en moeder haalt water) 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Verteller:                   
Heel lang geleden woonde aan de rand van een heel groot bos een 
houthakker met zijn vrouw en hun twee kinderen, Hans van 9 jaar en 
baby Mieke. Ze waren heel arm. Vader hakte iedere dag hout. Bond 
daarna het hout in bundels bij elkaar. Met de bundels hout in een 
kruiwagen liep hij dan 8 kilometer naar de markt om ze daar te 
verkopen. In de winter lukte het hem om al het hout in de kruiwagen 
te verkopen. Dan had hij geld om eten te kopen en soms wat kleren. 
Dan hadden ze ook geld genoeg om Hans naar school te sturen. 
 Maar nu was het zomer en dan werd er bijna geen hout verkocht en 
kon Hans niet naar school. 
Iedere dag wachtte Moeder en Hans gespannen op vader.  
Zou hij het hout verkocht hebben en met eten terugkomen? 
Ook vandaag wachtte ze weer op vader.  
Moeder hielp Hans een beetje met rekenen. 
Eindelijk hoorden ze vader aankomen met de kruiwagen. 
Hans liep naar hem toe en keek in de kruiwagen.  
Vader schudde zijn hoofd. Hij had maar twee bundels hout verkocht. 
Vermoeid van de lange dag plofte hij op de stoel neer.  
Hans haalde brood en aardappelen uit de zak en legde het op tafel. 
Moeder haalde een glas water en gaf dat aan vader. 
Hans stond op. Over wat hij toen ging zeggen had hij lang nagedacht. 
 

(Hans staat op en gaat voor vader en moeder staan) 
Hans:   Vader, moeder, morgen ga ik weg. Ik ga werken en als ik een zak 

met geld heb, kom ik terug. 
 
Moeder:  Maar jongen, 9 jaar, daar ben je nog veel te jong voor. 
     
Hans:   Nee moeder, kijk eens hoe sterk ik ben. 
                         (Hans laat zijn spierballen zien) 
 
Vader:  Wat wil je dan gaan doen. 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Hans:   Ik ga naar boerderijen om te helpen bij de oogst. 
 

(vader staat op en slaat zijn arm om Hans heen) 
Vader:  Je bent een goede jongen. Ga maar.  Maar pas goed op jezelf. 

(ze gaan af. Vader neemt kruiwagen mee)   
 
(Terwijl de verteller vertelt komen moeder, Hans en vader met volle kruiwagen op. Hans 
neemt afscheid van moeder en samen met vader lopen ze heen en weer. Moeder schuift de 
tafel opzij haalt het kleedje eraf en gaat af.  
Vader en Hans blijven staan en nemen afscheid. Gaan dan ieder een andere kant af).  
 
Verteller: 
De volgende dag nam Hans afscheid van zijn moeder en ging met 
vader op weg. Toen ze een eind gelopen hadden en bij de splitsing 
kwamen namen ze afscheid. Vader ging richting de markt en Hans 
liep nog verder door het bos om naar de boerderijen te gaan. 
 
Vader:  Je bent een dappere jongen, doe geen domme dingen. 
 
Hans:   Ik zal goed uitkijken en ik kom terug. 
 
(Als ze beiden weg zijn, gaat de verteller weer door en komt de vrouw op. Zij schuift de tafel 
en krukken iets naar voren en legt een kleedje op tafel. Gaat dan af. 
 
(Terwijl de verteller vertelt komt Hans op en loopt naar het huis en klopt, vrouw komt op) 
Verteller:                 
Hans zwaaide naar zijn vader en liep stevig door. Hij was niet bang in 
het bos. Toen hij bijna een uur gelopen had kwam hij bij een 
boerderij. Hans klopte op de deur en even later kwam een vrouw om 
de hoek van het huis. 
 
Hans:   Dag mevrouw.  Ik ben op zoek naar werk.  

Heeft u nog wat voor mij te doen? 
 
Vrouw:    Ben je niet veel te jong om te werken? 
                                                 4 



Hans:   Nee hoor ik ben sterk genoeg en ik wil geld verdienen. 
 (laat spierballen zien) 

 
Vrouw:  Hier wonen drie mannen die zo thuis komen.  

Ik heb soep gemaakt. Wil je een kom soep? 
 
Hans:   Graag mevrouw. 

 
(vrouw haalt kom soep. Hans gaat zitten en eten) 

Vrouw:  Eet maar gauw op en dan moet je gaan. 
 
Hans:   Dank u wel. 
 
Vrouw:  Als je die kant opgaat kom je bij boer Cornelis, die heeft wel werk 

voor je. 
 
Hans:   Dan ga ik maar.  (zwaaien en gaan af) 
 
(Terwijl de verteller vertelt komt Hans weer op, loopt heen en weer. Blijft dan staan. Hoort 
voetstappen en verstopt zich. De mannen komen aangerend en blijven in het midden staan. 
Hijgen wat en beginnen de boevenkleren uit te doen en in de zakken te stoppen) 
 
Verteller:                                                                                             
Hans was blij dat hij een kom soep gekregen had want hij had nog 
niets gegeten. Nu snel naar boer Cornelis. 
Opeens bleef hij staan, hij hoorde wat aankomen.  
Vlug verstopte Hans zich achter een rotsblok. 
Drie mannen kwamen aangerend en bleven hijgend staan. 
 
Boef 1:          Hoera!  Het is ons gelukt.  
 
Boef 2:  Niemand heeft ons gezien. 
 
Boef 3:  Dat is maar goed ook, even alles uitdoen. 
 
Boef 1:  Kijk eens wat we  hebben.  (laat wat zilver zien)                         5 



Boef 2:          De baron zal raar kijken als hij merkt dat al zijn tafelzilver weg is. 
 
Boef 3:  Jongens, dit brengt wel 100 dukaten op. 
 
Boef 1:  We zijn rijk. 
 
Boef 2:  Ja maar nu naar huis. Ik heb honger. 
 
Boef 3:  Alie zal de soep wel klaar hebben.  

(pakken de zakken op, gaan af)  
 
(Terwijl de verteller vertelt komt Hans te voorschijn, twijfelt even en rent dan weg. Af) 
 
(Dan komen de 4 agenten op, 3 gaan zitten.  Een agent legt zakje met dukaten op tafel.  
De 4de hangt een brief op. Hans komt op en leest de brief) 
                                                                       
Verteller:                                                             
Toen de mannen weg waren kwam Hans weer tevoorschijn. 
 Hij wist meteen waar de mannen naar toe zouden gaan. 
Wat een gemene boeven waren het. 
Even twijfelde hij wat hij zou doen.  
Naar boer Cornelis gaan of naar het politiebureau. 
Toch maar eerst naar de politie. 
Hans liep heel snel naar het dorp.  
Voor het bureau bleef hij staan.  
Een agent hing net een brief op. Hans las: 
 
Gezocht: 
 Boeven die tafelzilver hebben 
 gestolen uit het kasteel van de baron.  
 Beloning 20 dukaten. 
 
20 dukaten. Hans kon zijn ogen haast niet geloven. 
Hij liep meteen naar de agenten toe. 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Hans:   Meneer agent, krijg ik ook de 20 dukaten als ik de boeven kan 

vinden? 
 
Agent 1:  Natuurlijk, de baron wil het tafelzilver gauw terug hebben.  
 
Hans:   Mag ik de dukaten even zien. 
 
Agent 2:  Kijk maar in dit zakje. (wijst naar zakje) 
 
Hans:   (Hans kijkt in zakje) Wauw, ik weet waar de boeven zijn. 
 
Agent 3:  Weet jij waar ze zijn? 
                                  
Hans:   Ja, ik heb ze gezien. 
 
Agent 4:  Breng ons naar de boeven, dan krijg jij de dukaten.  

(de agenten rennen heen en weer achter Hans aan en gaan dan af.  
Eén agent neemt zakje dukaten mee) 
 

(De boeven komen op met hun zakken. Gaan zitten en maken  hun zakken leeg op de tafel. 
De kleren gooien ze op de grond. Dan gaan ze het zilver sorteren)  
 
 (Terwijl de verteller vertelt komen Hans en de agenten op hun tenen en sluipend op. 
Dan rennen ze naar de boeven en doen ze in de boeien. 1 agent pakt al het zilver en geeft 
Hans de dukaten. Dan gaan ze af) 
 
Verteller: 
De agenten gingen met Hans mee. Eerst renden ze het bos door maar 
toen ze dicht bij het huis waren zei Hans dat ze stil moesten zijn. 
Op hun tenen liepen ze naar het huis. De drie mannen zaten buiten. 
Ze hadden de soep op en waren bezig het tafelzilver te tellen. 
De agenten renden op de mannen af en deden ze in de boeien. 
Hans kreeg het zakje dukaten en rende naar huis. 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(Terwijl de verteller vertelt komt moeder op met de baby. Legt kleedje op tafel en wacht. 
Even later komt vader met kruiwagen (2 bundels hout) Pakt een zakje met wat brood en legt 
dat op tafel en gaat zitten. Moeder pakt het brood, gaat af en komt terug met een glas 
water. Gaat zitten)   
 
Verteller: 
Moeder zat met de baby te wachten op vader. Toen hij kwam zag ze 
al meteen dat niet al het hout verkocht was. Vader gaf haar een zakje 
met brood. Moeder haalde een kopje water. 
Opeens hoorde ze Hans aankomen. 
 

(Hans komt al roepend aangerend en blijft hijgend bij de tafel staan) 
Hans:   Vader, moeder! 
 
Moeder:  Hans, ben je nu al terug? 
 
Vader:  Kon je geen werk krijgen? 
                       
Hans:   Ik heb nog niet gewerkt maar toch heb ik een zakje met dukaten. 

 (gooit zakje op tafel) 
 
Moeder:  Hoe ben je daar aangekomen? (maakt zakje open en gooit alle dukaten 

op tafel) 
 
Vader:  Toch niet gestolen? 
 
Hans:   Nee, ik heb ze eerlijk gekregen.  
 
(Terwijl de verteller vertelt, gaat Hans zitten en vertelt zijn belevenissen zacht met gebaren 
aan zijn ouders) 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Verteller: 
Hans vertelde het hele verhaal aan zijn ouders. Dat hij soep kreeg van 
een mevrouw die vertelde over drie mannen. Dat hij later in het bos 
de drie boeven zag. Dat hij naar de politie ging en dat hij de agenten 
de weg wees naar het huis in het bos. En dat hij een beloning van 20 
dukaten kreeg. Zijn ouders luisterden stil. Toen hij uitgesproken was, 
stonden ze op, grepen Hans vast en dansten in het rond. 
 
(staan op en dansen in het rond) 
 
Samen:  We zijn niet arm meer. 

En Hans kan weer naar school     2x 
 
Verteller: 
En zo leefden ze nog lang en gelukkig. 
 
Einde. 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